Geschiedenis van de Joris van den Berghweg

Hé mam dat is raar ....
JORIS VAN DEN BERGH -

SOSDORP

Met deze woorden deed onze jongste
zoon een opmerkelijke ontdekking.
Enige tijd geleden reden we met de
auto van de Osdorperweg richting
Geuzenveld en ja dan ga je over de
Joris van den Berghweg en over deze
persoon gaat dit artikel. Niet alleen
over de persoon Joris van den Bergh
maar ook kort over het feit dat 2
stadsdelen de naam verschillend
schrijven. In eerste instantie dacht
ik dat Shaun zich had vergist en ik
vroeg hem op de terugweg opnieuw
te kijken en ja hij had echt gelijk!
Stadsdeel Osdorp schrijft Joris van
den Bergh en Stadsdeel Geuzenveld
Joris van den Berg. De naamborden
staan hemelsbreed nog geen 300 me-
ter van elkaar uf. Na deze ontdek-
king werd ik nieuwgierig wie Joris
van den Bergh nu eigenlijk was.
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De verschillende naambordjes

van den Bergh werd geboren in
Utrecht op 17 februari 1882, De
naam Joris heeft hij op een bepaald
moment aan zich toegekend. Hij
was werkzaam als ambtenaar bij de
Raad van Toezicht op Spoordiensten
en schreef vanaf 1900 veel sportar-
tikelen voor weekbladen en kranten
zoals de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en het Algemeen Dagblad.
Alle sporten met name voetballen,

‘biljarten en schaatsen interesseer-
‘den hem maar zijn grote liefde was

wielrennen.

Dankzij Van den Bergh deed Ne-
derland in 1936 voor het eerst mee
met de Tour de France. Na die eerste
deelname van Nederland is Joris ja-
ren lang ploegleider geweest tijdens
de Tour de France. Toen hij bij een
reorganisatie als ambtenaar eervol
ontslag kreeg kon hij zich volledig

storten op het schrijven.

Schrijver

Van den Bergh schreef een tweeml
boeken over de wielersport waar-
van de eerste in 1928 verscheen met
de naam “De wielersport begint”.
Een jaar later volgde zijn inmiddels
klassieke “Te midden der kampi-
oenen over ‘Piet Moeskops en de
sprint”. Ook heeft hij zich verdiept

in het mentale gedeelte van de sport
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waarover door hem een boek is ge-
schreven met de naam “Mysterieuze
krachten in de sport”. In de sport-
journalastiek wordt hij door veel
latere sportjournalisten beschouwd
als de grondlegger van hun vak.

Tweede wereldoorlog

Na de oorlog schreef Van den Bergh
ook.een 44 pagina’s tellend boekje
“De Post in de Vlceiweide” geschre-
ven waarin de geschiedenis van een
verzetsploeg, ondergebracht bij de

familie Neefs beschreven wordt. Op

een verschrikkelijke manier werden
in Rijsbergen op 4 oktober 1944 9
personen waaronder leden van de
familie Neefs en van de verzets-
ploeg door de Duitsers om het leven
gebracht. Daarnaast werden nog 8
andere personen gevangen genomen
en gefusilleerd.

De mens Joris van den Bergh
Al tijdens zijn eerste verhalen in
Ons Wielerblad gaf hij blijk van een
grote strijdvaardigheid. Hij stelde
zich onder meer kritisch op tegen
‘antieke huisartsen’, die volgens hem
wielrennen ten onrechte een onge-
zonde sport vonden. Tijdens zijn ge-
hele carriere leerde de lezer Van den
Bergh kennen als een gevoelsmens



