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mogen doen wat ze willen,
zolang ze hun heg maar knippen.
Dat is, in het kort, hoe de 279 tuin-
ders van volkstuinvereniging met
elkaar omgaan. Hier onder de rook
van het Amsterdamse stadsdeel Os-
dorp tuinieren al een eeuw lang
‘echte Amsterdammers’ en ‘de alle-
rechtste Amsterdammers uit Pur
merend’.

Wie voor het eerst door de poort
stapt, het grind knisperend onder
de voeten, zal vermoeden dat de
tuin wordt bestierd door louter
perfectionisten. Het terrein is opge
ruimder dan grootmoeders linnen-
kast - de perken zijn gesnoeid en
tussen de bonenranken en courget-
teplanten is het onkruid vakkundig
weggewied. Goedgemutste tuinka-
bouters houden overal de wacht. Je
zou er haast op je tenen gaan [o-

n.

‘la, we houden het wel netjes.
Maar het is hier echt niet stijf hoor,
ben je gek!' Jany Kusters (46) komt
puffend overeind uit haar mat
zwarte chaise longue. Poedel Dolcy
springt van haar schoot, enigszins
gepikeerd keffend. 'Het is een hart-
stikke sociale bedoening.’

En alsof de voorzienigheid het zo
gewild heeft, klinkt op dat moment
achter de heg een letwat doorrookte
vrouwenstem. ‘Schat?'

‘Ja schat?

‘Moet je nog een osseworst van de
Kinkerstraat?'

Een struise zestiger in een kanten
gewaad komt aanknarsen over het
pad.

‘Ja doe maar een grote.”

‘Een grote? Goed hoer, schat. Kun
je de rest altijd nog invriezen. Tot
vanmiddag!'

Ja, we zitten hier met
een hoop bekenden.
M’n zusje zit hier
verderop, net als
m’n schoonouders

Dat was de buurvrouw, legt Kus-
ters uit. En de buurvrouw is trou-
wens ook een vriendin van haar
moeder. ‘Ja, we zitten hier met een
hoop bekenden. M'n zusje zit hier
verderop, net als m'n zwageren
m'n schoonouders. Ja, de hele fami
lie zit's zomers hier. En de jeugd
gaatallemaal met elkaar om, toch?

/anaf de andere tuinbank knikt
dochter Anisha (16).

Kusters schaart zichzelf onder de
sociaal actieve tuiniers. Haar man
is hoofd van de feestcommissie, zij
draait in het weekend graag bar
diensten. Maar ze heeft ook respect
voor de mensen die naar de tuin
komen voor de rust. ‘Je houdt ge-
woon rekening met elkaar’

Nu, op een rustige donderdag-
ochtend, kan de buitenradio bij
voorbeeld best aan, vindt ze, ‘Maar
niet in het weekend. Als iedereen
dat zou doen, hoor je door de bo-
men het bos niet meer!’

Christina Berdsen (67) zit met ge-
sloten ogen te sluimeren in de felle
zon. Eens in de zoveel tijd blaast ze
een wolkje sigarettenrook richting
de bloeiende kamperfoelie. Ze ge-
niet van de stilte, zegt ze. Aan de an-
dere kant van de tuin legt haar man
een nieuw grindpaadje aan naar de
parkeerplaats voor de scootmobiel.

De Berdsens, échte Jordanezen,
zitten nu 23 jaar ‘op deze tuin.' Vroe-
ger verbouwden ze greente, nu
hebben ze alleen nog slerplanten.
Ze hebben veel buren zien komen
en gaan. Met sommigen hadden ze
goed contact 'geen echte vrienden,
wel goede kennissen waarmee je
een bakkie doet’, bij een enkeling
hadden ze hun bedenkingen.

Mevrouw Berdsen spreekt regel
matig buren aan op slecht onder-
houd. 'Dan zeg je gewoon dat ze de
boel even bij moeten houden, heel
vriendelijk hoor.” Als tuiniers de
kantjes ervanaf lopen, grijpt het be-
stuur in, Logisch, vindt mevrouw
Berdsen. ‘Als je zo'n tuin hebt, moet
je er wel met hart en ziel voor
gaan.'



